
1 
 

 

                                                                        

 Nieuwsbrief 8 augustus 2025   

 

                          
 

Jubileum Klaas Remerie 

 

Op woensdag  augustus 2025 viel het zomerorgelconcert van Klaas Remerie samen met 

zijn 50-jarig jubileum als organist. Iets wat de Kerkenraad en het CvK niet ongemerkt 

voorbij wilden laten gaan. 

 

Geboren in 1955 was voor Klaas de eerste kennismaking met muziek de blokfuit op de 

lagere school. Via “het harmonium van Opa de Jong”, de muziekschool en een studie 

scheikunde is Klaas uiteindelijk in 1987 in de Sint Jan aan de slag gegaan als organist. 

Klaas volgde een studie kerkmuziek in Culemborg en heeft 4 jaar Conservatorium gedaan 

in Maastricht. Getrouwd met Bettie, gepromoveerd in 1981 speelt Klaas vaak op zondag 

in de Sint Jan, daarbij geassisteerd door Bettie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen woensdag speelde Klaas werken van o.a. Johan Sebastian Bach en  

Ffelix Mendelssohn, maar ook van o.a. Vincent Lübeck en Max Reger. 

 

Onder de vele toehoorders bevonden zich ook familie en vrienden van Klaas en Bettie. 

Vriend Bert Dalmeyer bracht tot slot nog enkele anekdotes uit het leven van Klaas onder 

onze aandacht. Er werd nog lang nagepraat met een glaasje wijn en een blokje kaas. De 

avond was een groot succes! 

 
Willem Ginjaar, voorzitter Kerkenraad 

 

  

Na een staande ovatie 

mocht Willem Ginjaar 

namens Kerkenraad 

en CvK het “gouden 

kerkrentmeesterlijke 

draaginsigne met 

briljant” uitreiken aan 

Klaas.  

 

De bloemen waren 

voor zijn steun en 

toeverlaat Bettie. 

mailto:voorzitterkerkenraad@maasheuvelland.nl
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De zondagsdiensten 

Klooster Wittem, kanselruil met Vaals-Gulpen 

In de goede traditie van oecumenische vieringen met het Redemptoristen klooster in 

Wittem was er afgelopen zondag een gezamenlijke viering in Gulpen.  

Marian Knetemann was liturg, Myriam Steemers sprak de overdenking uit en Marjo 

Schreuders verzorgde de lezingen. Komende zondag tijdens de viering in Wittem is pater 

Jan Hafmans liturg en houdt Marian Knetemann de overdenking. Anneke Ridder en 

ondergetekende verzorgen de lezingen. Ook deze zondag is het thema “Rijk in God” met 

als ondertitel “Loslaten maakt vrij”. Er is kindernevendienst en U bent allen ook 

aanstaande zondag 11.00uur in Wittem van harte welkom. 

Dick Knol 

Voorganger: 

Predikant: 

Acoliet: 

Lectoren: 

Pater Jan Hafmans 

Marian Knetemann 

Marjo Schreuders 

Dick Knol Anneke Ridder 

Zondag 10 augustus om 11.00 uur 

Klooster Wittem 

Wittemer Allee 34 Wittem 

 

Sint Jan Maastricht 

Het duurde even voordat mij duidelijk werd dat het verhaal over onszelf als gemeente 

gaat. Vertelt Lucas een gelijkenis? Ontferm u over ons, roept een groep zieken. Maar 

eenmaal genezen, zijn de meesten weg. Opgelost in de waan van de dag. Geen reflectie, 

geen dank, geen gloria. Is dat de nieuwe maatschappelijke orde die rondwaart? Is mijn 

geluk vanzelfsprekend? Een recht zelfs? Is dankbaarheid ouderwets en overbodig?  

Ruud Foppen 

Voorganger: 

Organist: 

Gemeentelid van dienst: 

Lector: 

Kindernevendienst: 

Ds. Ruud Foppen 

Ineke Schuit 

Pieter Caljé 

Cor Spreeuwenberg 

Veerle Rietveld 

Zondag 10 augustus om 10.00 uur 

Sint Jan  

Vrijthof 24 Maastricht 

Via Kerkomroep 

 
 

Uit de diaconie 

Collecteren is dé manier om tijdens de kerkdienst te delen wat ons gegeven is en samen 

te werken aan een wereld van gerechtigheid en vrede! 

 

De diaconale collecte van deze zondag is voor  

Stichting ‘Un Abrazo Para Los Amigos’ 

 

Doelstelling van de stichting is het verwerven van gelden ten behoeve van de 

ondersteuning van hulpbehoevenden in zijn algemeenheid. Specifieke aandacht wordt 

besteed aan de hulpbehoevenden in Argentinië. Een paar voorbeelden: het ondersteunen 

van de bouw van tehuizen voor jonge ongehuwde moeders en van weeshuizen; het ter 

beschikking stellen van gelden aan kinderen en jong volwassenen teneinde de door hen 

te volgen studie te bekostigen; het project dagopvang Sociedad Protectora de Ninos. Dat 

is een lokale stichting die dagbesteding verzorgt voor (meervoudig) lichamelijk en 

geestelijk gehandicapte kinderen en jongvolwassenen in de Argentijnse plaats Azul. 

 

Kortom, er is veel nodig om deze mensen een goed en waardig leven te kunnen bieden 

en uw donaties dragen daar aan bij! Van harte aanbevolen dus. 

 

Namens de diaconie, 

Marije Bijleveld 

 

De collecte wordt van harte aanbevolen.  

https://www.maas-heuvelland.nl/uploads/klant174/files/Liturgie%20Kanselruilviering%2010aug2025-Wittem.pdf
https://www.maas-heuvelland.nl/uploads/klant174/files/OvD%2010%20aug_%202025%20St_%20Jan%20ds_%20Ruud%20Foppen(2).pdf
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002
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NB: U kunt uw collecte ook overmaken naar de bankrekening van 

Diaconie Prot. Gem. Maas-Heuvelland te Maastricht  

NL79 RABO 0152 12 93 59.  

Het bankrekeningnummer staat ook vermeld op de liturgie. 
  
 

Collecte voor het werk in de gemeente 

 

De kerkelijke collecte is deze week bestemd voor Kerk en Eredienst. 

Namens het College van Kerkrentmeesters, Evelijn de Jong. 

 

U kunt uw bijdrage overmaken naar Bankrekening  

NL 37 RABO 03 7372 4772 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland onder vermelding van het doel van uw gift. 
 

Startzondag 7 september in Valkenburg 

 

De startzondag is dit jaar een gezamenlijke dienst in Valkenburg. Aangezien de week 

erna ook van alles rond de intrede van de nieuwe predikant te doen is willen we de 

startzondag wat eenvoudiger van opzet laten zijn maar wel met een speciale feestelijke 

twist. 

 

Daarom is de organisatie op zoek naar: 

                Muzikanten die tijdens de dienst mee willen spelen met diverse liederen 

                Bakkers die graag hun favoriete baksel willen delen met de                       

ddddddddd  gemeenteleden in het kader van Heel PGMH Bakt  

 

Wij zien graag uw aanmelding tegemoet op mailto:startzondag.pgmh@gmail.com  

 

Hartelijke groet van Lies en Martine 
 

Onderweg – ontmoeten, bezinnen en andere activiteiten 

 

Terugblik (Be)Zin in film ‘Tous les soleils’: 

Op de maandelijkse filmavond waren we met 12 bezoekers, ondanks vakanties, 

orgelconcerten e.d. We begonnen met even stil staan bij het plotselinge overlijden van 

Ed Silanoe. Trouwe bezoekers vroegen zich af of we er nu wel mee door konden gaan, 

zonder Ed en zijn inbreng. Maar… dat gaan we zeker doen. De filmavonden blijven en 

wanneer er mensen zijn die graag films kijken, het fijn vinden er met anderen over na te 

praten, schroom niet en sluit je aan! Ook gisteravond was het dankzij de vrolijke 

muzikale film die ook een paar serieuze thema’s aanstipte, een hartverwarmende avond. 

Het thema van de maanden juli, augustus en september is Simpel Leven! Pak de 

uitnodiging op en geniet van een heerlijk avondje film in goed gezelschap. 

Nelleke de Kruik 

    

Zangers gevraagd intrededienst ds. Ferdinand Borger 

Er hebben zich inmiddels een paar zangers gemeld voor het gemeente breed 

gelegenheidskoor voor de intrededienst op 14 september a.s. om 14.30 uur van ds. 

Ferdinand Borger. Maar er zijn nog meer zangers nodig en m.n. uit het Heuvelland. Dus 

meldt u/je aan!! 

Wilt u/jij meezingen in dat koor meldt dat dan aan Ineke Schuit via ineke.schuit@ziggo.nl 

 

Tuinmiddag PK Eijsden Zondag 17 augustus 2025 van 14.00 – 16.00 uur is er een 

Tuinmiddag in de kerktuin van de protestantse kerk, gelegen in het historische centrum 

van Eijsden (zie bijlage). 

 

 

mailto:startzondag.pgmh@gmail.com
mailto:nellekedekruik@gmail.com
mailto:ineke.schuit@ziggo.nl
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De Pieterke-band, samengesteld uit bewoners van ‘t Pieterke, een huis midden in het 

oude centrum van Eijsden waar mensen ‘begeleid wonen’,  zal tweemaal 20 minuten 

optreden. 

Daarnaast exposeert Ruud Foppen enkele van zijn schilderijen in de kerk en zal Arent 

van der Feltz kort iets vertellen over de historie van de protestantse gemeente in Eijsden 

en over het kerkgebouw. 

U bent van harte welkom, Wilhelminastraat 1 in Eijsden, om elkaar te ontmoeten, voor 

koffie / thee/ fris wordt gezorgd. 

Met hartelijke groet, Gert Schaart 06 – 53160082 

 

Concert Gospelkoor Soul and Gospel Donderdag 21 augustus 20.00uur Kloosterkerk 

Valkenburg. In de bijlage de uitnodiging. 

 

10e Bruglezing Woensdag 10 september 20.00uur St Jan Maastricht 

De uitgebreide informatie en uitnodiging voor deze lezing met als titel ‘Een brug bouwen 

van onze kerken naar ons milieu’ vindt u onder deze link. 

 

Vanuit Klooster Wittem: 

 Za 9 t/m zo 24 augustus: tentoonstelling oude liturgische kleding in Scala. Dagelijks te   

bekijken van 9 tot 17 uur. Toegang gratis. 
 Maandag 11 augustus: een uurtje tussen de boeken van de kloosterbibliotheek. 14.00-

15.30 uur. Kosten: 3 euro. Verzamelen bij de receptie van het klooster. Graag 

aanmelden 
 Dinsdag 12 augustus: meditatief zingen in de Clemenskapel. 14.00-15.00 uur. Vrije 

gave. Graag aanmelden. 

 Woensdag 13 augustus: kruisjesontdekkingstocht. 13.30- 16.30 uur. Kosten: 3 euro. 

Verzamelen bij de receptie van het klooster. Graag aanmelden. 
 Zondag 17 augustus: Kroedwusj-middag, een kroedwusj samenstellen en na afloop 

laten zegenen. Start in Scala. Tijd: 13.30-ca. 16.00 uur. Vrije gave. Graag aanmelden. 

 

Iedere dinsdag in de zomermaanden: 12vuurtje, een kwartiertje bezinning midden op de 

dag, in de Kloosterkerk. Geen kosten, aanmelden niet nodig. 

Aanmelden: 043 4501741 of www.kloosterwittem.nl/Agenda 
 

Omzien naar elkaar 

 

Pastoraat PGMH – Zomer 2025 – Contact en bereikbaar bij urgent pastoraat en 

uitvaarten 

Contactpersonen Dick Knol        Kern Gulpen Vaals T 06-2477 4175    

pastoraat  Marieke Knepper Kern Maastricht    T 06-1253 1599 

                               Lies Oost        Kern Valkenburg    T 06-5118 9260  

De rest van de zomertijd is iedereen weer aanwezig.  
 

Vanuit de Kerkenraad 

 

PGMH ontvangt Vredesprijs Valkenburg 2025 

Recent ontvingen wij het bijzondere bericht dat de Werkgroep Vrede Valkenburg aan de 

Geul aan de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland de Vredesprijs 2025 wil uitreiken.  

 

Toelichting op de Vredesprijs 

De Vredesvlam is een gedenkmonument in het centrum van Valkenburg. Het staat naast 

de H.H. Nicolaas en Barbarakerk op enkele tientallen meters van de Geul, aan de 

Pelerinstraat . De Vredesprijs die wij als gemeente ontvangen heeft ook de vorm van een 

vlam. Het is een wisselprijs die een jaar lang in het bezit van de genomineerde mag 

blijven.  

mailto:gert.schaart@maastrichtuniversity.nl
https://www.maas-heuvelland.nl/uploads/klant174/files/uitnodiging%20tiende%20bruglezing%20op%2010%20september%202025%20in%20de%20St_Jan.pdf
http://www.kloosterwittem.nl/Agenda
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Korte historie: Op 21 september 2016, Dag van de Vrede, stond er bij de ingang van de 

Nicolaas en Barbarakerk in Valkenburg een zelfgemaakte houten “boom” waaraan 

mensen een houten hartje konden hangen, beschreven met een vredeswens. Een 

dagelijks brandend vuur (levende gasvlam) onderstreepte de gedachte dat Vrede moest 

gaan léven in de harten van zoveel mogelijk mensen. Hierbij was destijds ook de 

Protestantse Gemeente betrokken in de personen van dominee Harrie de Reus en Lies 

Oost. Een betrokkenheid die in de jaren daarna is gebleven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het doven van de Vredesvlam opperde toenmalig burgemeester Martin Eurlings het 

idee om de vlam eeuwig brandend te houden en ieder bij het belang van Vrede te 

betrekken. Er kwam een permanent monument van De Vlam dat in 2018 officieel werd 

onthuld en sindsdien vaak het middelpunt vormt bij herdenkingen, zoals op de Dag van 

de Vluchteling, de Dag van de Tolerantie, herdenking van de 75-jarige en 80-jarige 

Bevrijding van Valkenburg en de maandelijkse Wake waarbij voorbijgangers een 

betekenisvolle witte roos bij de Vlam leggen. 

In 2019 ontstond het idee om jaarlijks een Vredesprijs uit te reiken aan een persoon of 

groep die zich in woord en daad bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de Vrede. En 

om van deze uitreiking een feestelijk gebeuren te maken waarbij zoveel mogelijk mensen 

betrokken zijn. Want Vrede gaat ons allen aan. De Vredesprijs is een verkleinde uitgave 

van de Vredesvlam, vergezeld van een Oorkonde. 

 

Waarom PGMH?  

De Werkgroep Vredesprijs Valkenburg geeft daarvoor de volgende motivatie: Via de 

media worden wij dagelijks geconfronteerd met de verschrikkingen en het onrecht in 

oorlogsgebieden. Om moedeloos van te worden. Maar moedeloosheid brengt de Vrede 

niet dichterbij. Kunnen wij misschien kracht putten uit het thema van Pax dit jaar: “Niks 

doen is geen optie”? 

Voor de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland is “Niks doen” allang geen optie meer! 

In het Valkenburgse zijn vooral de activiteiten van de Kloosterkerk bekend. Die zijn 

bewonderenswaardig en er komen er steeds meer bij. Hier wordt getoond: Vrede is een 

mentaliteit. Vrede is een houding van medemenselijkheid. Alle mensen zijn 

gelijkwaardig ondanks diversiteit.  

 

In de Kloosterkerk past geen onderscheid in geloofsovertuiging, in leeftijd, in geslacht, in 

seksuele voorkeur. Iedereen is welkom, zoals hij of zij is. Door het geven van 

persoonlijke aandacht en het creëren van een sfeer van onderlinge acceptatie (zoals bij 

het Soepcafé of in de Huiskamer) maken ze kleinschalige Vrede waar. Hier mag je Vrede 

erváren. Want Vrede begint met een glimlach. En op deze wijze “werken aan Vrede” 

verdient een Vredesprijs! 
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Uitreiking op 23 september om 18.30 uur 

De uitreiking door de Werkgroep Vredesprijs Valkenburg vindt plaats in de Vredesweek 

(20-28 sept. 2025) tijdens een feestelijke bijeenkomst/viering op dinsdag 23 

september om 18.30 uur in de Kloosterkerk. Lies Oost zal de prijs in ontvangst 

nemen namens de Kerkenraad en daarmee namens onze hele gemeente. De prijs is 

immers niet alleen een erkenning voor ons werk in Valkenburg, maar voor de inzet van 

onze gemeente in alle kernen waar we actief zijn.  

Daarom bent u ook allen van harte welkom om erbij te zijn! 

Emilie Hilbers, scriba 

 

 Agenda 

 

 Maandag 11 agustus 
 Hoeskamer va Gullepe van 14.00-16.30 uur, ’t Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen 

 

 Dinsdag 12 augustus 
 Ontmoetingsochtend in het Trefpunt, Aureliushof Maastricht van 10.00-12.00 

informatie Jetty Vels (jetty.vels@ziggo.nl of tel. 06 25 36 16 91).  

 
 Soepcafé Valkenburg: 12.30 -14.00 uur Kloosterkerk Valkenburg 

 

 Donderdag 14 augustus 
 Hoeskamer va Gullepe van 14.00-16.30 uur, ’t Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen 

 
 Huiskamer van Valkenburg van 14.00 tot 16.30 uur in de Kloosterkerk. 

Contactpersoon Lies Oost (liesgretha@live.nl - 043-3647242). 

 

 Vrijdag 15 augustus 
 Kloosterkoffie: 14.00uur Kloosterkerk Valkenburg €2,- 

 

 Save The Date 

 

 Donderdag 21 augustus 
 Concert Soul en Gospelkoor. 20.00uur Kloosterkerk Valkenburg 

 

 Zondag 7 september 
 Startzondag 10.00uur Kloosterkerk Valkenburg 

 

 Woensdag 10 september 
 10e Bruglezing 20.00uur St Jan Maastricht 

 

 Zondag 14 september 
 Intrededienst ds. Ferdinand Borger 14.30uur St Jan Maastricht 

 
 

Volg ons: 

 Linked In   Facebook  Instagram 
 

Reacties op en mededelingen voor de Nieuwsbrief 

 

Deze kunt u sturen naar de redactie:nieuwsbrief@maasheuvelland.nl 
Gebruikt u a.u.b. niet de reply-functie als u de Nieuwsbrief krijgt. Uw reactie komt dan bij 

de ledenadministratie, en dat is een omweg. 

 

mailto:scriba@maasheuvelland.nl
mailto:jetty.vels@ziggo.nl
mailto:liesgretha@live.nl
mailto:nieuwsbrief@maasheuvelland.nl
https://www.linkedin.com/in/protestantse-gemeente-maas-heuvelland-pgmh-aaa11235b/
https://www.facebook.com/maasheuvelland
http://www.instagram.com/pgmaasheuvelland

